
 

VROUWENOCHTEND 

Wat? 

Elkaar ontmoeten en 

samen lezen, praten en 

nadenken over de Bijbel 

a.d.h. van een boekje 
Wanneer? 

Eens in de paar weken 

Op woensdagochtend 

van 9 tot 11 uur 

09. 

Waar? 

Bij 

iemand 

thuis 

Waarom? 

Geloven doe je 

samen, niet alleen op 

zondag maar ook 

door de week. 

Hoe? 

In een kleine setting 

Wie? 

Een groepje vrouwen 

uit onze gemeente 

Meer info? 

Bel naar Gera  

0627521196 

of  
Yvonne 0653350210 
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